Maro
Gegroet grote man, Manitou van de Lange Vaart

Georges Van Der Linden, Zorze,

Jos, Jos van Fons van den haanheuvel. os van de Garde

Onzen Quwen, Phoero, Maro Phoero

Pater, Pater Kristiaan

't is een man met vele namen

Die zwerft Llangs de wegen van onze god
Hij kent het Lengen van de dagen

En begrijpt het korten van de nacht
Maro Phoero

Ga eens op de kermis zien

Ge zult 'm daar zien Lopen

Met dat baardje, grof geknipt, in werkeornaat
Laat hij kind nech vreemdeling aan de kant staan
dat is Maro Phoero op de baan

't is gene geleerde of profeet

't is nen harde werker als geneen

- en ook geen arm boerke -

't is pater kristiaan op zijnen brommer
op zoek naar de jules tussen z'n rommel

platten band of batterie, nen harden bsts
gewoon meer gas, de moeze vliegt erover

op Weg naar een trouwfeest of een tombola
0ok de oldiesavond vergat hij niet

of de gestoofde peer in de hof van de pastoor

scouts stuiven weg en roepen in koor:

dat het geen welp van hun is - die achterop de brommer zit
Maar Maro Phoero, weet gij misschien

\WVat daar verder ligt verborgen

Gij - avonturier ter wille van de heer

Op stap met 't paardevolk, 't was hondenweer
ach, soms is onz' aarde een harde planeet
voor de mens die niet weet

dat een engel op elke hoek van de straat

zijn mantel om de zwerver heen slaat

en zo komt de oude kerel

een stille berk, een witte merel

met 't bestaansminimum van een pater
droog brood en een beker water

op de Loop voor de justitie

net zoals fransiscus van assisi

daarom klinkt het vandaag in wind, water en wijn
in de verre engelenzang

de stem van de ware volksmens

die u het allerschoonste wenst

Phoero
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