
Maria, familieleden en vrienden, 
Gildebroers en gildezusters,   

Vandaag nemen we afscheid van onze ere-hoofdman Armand van Mol. 
In 1981 werd hij verkozen tot hoofdman van onze gilde en bleef dit ambt, 
op overtuigende wijze, bekleden tot in 2003. 
Hij leidde zijn geliefde gilde, met de steun van de hoofdvrouw, gedurende 
22 jaar!   
Aanvankelijk was Armand zowel schutter als danser.  Maar zijn 
bezorgdheid voor de dansgroep van zijn gilde was enorm.  Het was soms 
wel eens roeien tegen de stroom in, maar opgeven: nooit! 
Hij was ook het broodnodige bindmiddel tussen onze gilde en het 
stadsbestuur, wat ons meermaals goed van pas is gekomen. 
Maar wanneer de jaren begonnen te wegen moest hij, noodgedwongen, zijn 
taken doorgeven, maar bleef steeds, zij het op de achtergrond, het reilen en 
zeilen van “zijn” geliefde gilde volgen. 
Wij kunnen onze ere-hoofdman ongetwijfeld herdenken als een hechte 
steunpilaar van onze gilde,  waarop hij zo enorm fier kon zijn. 
Voor uw tomeloze inzet, bedankt, ere-hoofdman  


